


Dit boekje is gemaakt naar aanleiding van het
20-jarig jubileum van WonenPlus Alkmaar.

Het bevat een aantal ‘interviews’ met abonnees,
vrijwilligers en medewerkers die veelal die

20 jaar bij WonenPlus Alkmaar betrokken zijn.

Daarnaast vindt u een kleine selectie uit
het grote fotoarchief van WonenPlus Alkmaar

dat in deze 20 jaar is opgebouwd.

Wij wensen u veel plezier toe bij het bekijken
van de foto’s en het lezen van de ‘interviews’.

Mei 2024
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DE TIJD VLIEGT, MAAR DE HERINNERINGEN BLIJVEN!

Op het moment dat ik gevraagd ben om het voorwoord voor dit 
fotoboek te schrijven leven we nog in 2023 en gaan we
binnenkort de Kerstdagen en het Nieuwe jaar in.  Een nieuw jaar 
met nieuwe uitdagingen en kansen. Wat ons in 2024 in ieder
geval te wachten staat is dat we de 20ste verjaardag van
WonenPlus Alkmaar gaan vieren. Tijd om terug te blikken op de 
afgelopen 20 jaar aan de hand van dit fotoboek. Als voorzitter van 
het bestuur van WonenPlus Alkmaar voel ik me vereerd dat ik het 
voorwoord voor dit mooie boek mag schrijven. 

Twintig jaar lijkt lang maar ik herinner me als de dag van gisteren 
dat  WonenPlus Alkmaar startte. Ik was directeur bij een
thuiszorgorganisatie toen ik kennis maakte met
Angelique Schipper, de coördinator van deze nieuwe organisatie.
Zij was voor mij een oude bekende want ik had al eerder met 
haar samengewerkt, het was een hernieuwde kennismaking maar 
dan in haar rol als coordinator. Ze vertelde dat Inge Zoet vanuit 
het toemalige Dillenburg WonenPlus aan het opzetten was voor 
Oudorp en dat zij gevraagd was om als coördinator het concept 
WonenPlus op te schalen. Bij opschalen hoort uitbreiding en zo 
gebeurde het dat Daniëlla IJsveld ook in dienst kwam
als consulent.

Op 10 mei 2004 werd WonenPlus Alkmaar formeel opgericht en 
kreeg de organisatie een eigen bestuur. WonenPlus Alkmaar was 
van het begin af aan een bevlogen organisatie onder de
bezielende leiding van Angelique met twee goed
ingewerkte consulenten, Inge en Daniëlla.

Het begon als een kleine en bescheiden organisatie maar al gauw 
groeide het aantal abonnees en daarmee ook de vrijwilligers.
WonenPlus Alkmaar werd van een pioniersorganisatie, een
professionele organisatie met een eigen adviesraad,ruim 200
vrijwilligers en 1400 abonnees. Een organisatie waar me niet 
meer om heen kan in Alkmaar, met prachtige producten,
groepsaktiviteiten, gezamenlijke maaltijden, groepsuitjes
en meer. Daar waar andere organisaties nee verkopen wordt bij 
WonenPlus Alkmaar altijd gekeken naar een passende oplossing. 
Het is een organisatie die meegaat met zijn tijd en aansluit bij 
dat wat er nodig is en gevraagd wordt op zowel landelijk als op 
gemeentelijke niveau.

Ik mag met trots zeggen dat WonenPlus Alkmaar een pracht 
organisatie is die de afgelopen jaren niet heeft stil gestaan. Ik ben 
trots op deze organisatie en dat wat er samen met Angelique, 
Inge, Daniëlla, Aart, Elisabeth en al onze vrijwilligers in 20 jaar tijd
tot stand is gebracht.

Dit mooie boek met de prachtige foto’s geeft mijn inziens in 
prachtige beelden weer waar WonenPlus Alkmaar begonnen is
en waar de organisatie twintig jaar later staat.

Ik wens een ieder veel kijkplezier.

Karin Haker

Voorzitter Raad van Bestuur WonenPlus Alkmaar
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HET WAS WEL EVEN WENNEN VOOR MIJ
ALS IK VOOR HULP MOEST BELLEN!

In november 2004 me toch maar aangemeld bij 
WonenPlus, wat extra hulp bij klusjes in huis
werd toch wel nodig bij mij.

Het was wel even wennen voor mij als ik voor hulp 
moest bellen.

Ik belde en een aardige vrijwilliger stapte daarna 
binnen die de klus klaarde en na een bakkie koffie 
weer naar huis ging.

Na een paar jaar mijzelf ook maar als vrijwilliger 
opgegeven als boodschappenhulp en in
de vakantietijd verzorgde ik regelmatig katten 
wanneer de baasjes er even uit moesten.

Toen het boodschappen sjouwen wat
problematisch werd voor mij ging ik over tot
het bezorgen van de post.

De straten in Noord lopen soms niet helemaal zoals 
je verwacht waardoor je erg moet zoeken voor je je 
postkwijt kan.

Een voorval:

Ben met Ila, mijn hondje, aan het postbezorgen, 
komt ze ineens luid blaffend op me af, springt in 
mijn armen en klimt op mijn schouders.
Aan mijn voeten een mini-katje al blazend,
3x groter dan hij normaal zou zijn.
Katje weggejaagd, Ila van mijn schouders geplukt 
en toen was het ineens op mijn schouder
wat vochtig. (hondenpies!)

Margreet Torenvlied
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ER ZIJN TOCH WEL VEEL BIJZONDERE MOMENTEN GEWEEST!

Mijn naam is Engel Schoffelmeer, 73 jaar en vrijwilliger
vanaf het eerste uur.

Begin februari 2004 gestart in Oudorp met een kleine groep 
vrijwilligers voor de doelgroep: zelfstandig wonende ouderen, 
55+, gehandicapten en chronisch zieken. Aangemeld voor 
klusjes, tuin en administratie. Lekker aan de slag en het lukte 
al om binnen een half jaar 100 abonnees  en 10 vrijwilligers te 
hebben. In april 2009 ons 5-jarig bestaan. Naar het gemeen-
tehuis voor een speciale openingshandeling! De kaasmarkt 
openen. Heel bijzonder en speciaal. Wie maakt dat nou mee? 

In 2014 ons 10-Jarig bestaan gevierd in de telefooncentrale
en in 2019 een gezellig 15-jarig jubileum in de Broekerveiling.
In de afgelopen 20 jaar heel wat beleefd, warme gesprekken, 
veel tuinen mogen opknappen, hulp geven bij de
administratie, belasting invullen, zingevingsgesprekken
vooraf geregeld, tuinproject doen.

Er zijn toch wel veel bijzondere momenten geweest.
Een aantal licht ik er uit:
- Hulp voor iemand met het invullen van een
   euthanasieverklaring en uiteindelijk  invulling van zijn wens. 
- Spitten in de tuin en een gebroken steel.- Een tuinklusje!
   20 zakken met tuinafval en geen achterstallig onderhoud?
- Een mevrouw in een rolstoel die me later vertelde dat, als ik
   weg was, zij met de rolstoel omreed en ging kijken in de tuin

   hoe die er nu uitzag en tevreden was met het resultaat.
   Dat hoor je pas veel later.
- Veel kaarten mogen ontvangen van abonnees of
   nabestaanden voor de dankbare hulp die ik mocht geven.
   Hartverwarmend.
- Een echtpaar waarvan de man dementerend was, maar als ik
   er was, kon ik hem meenemen naar zijn tijd als oestervisser
   en trambestuurder in Amsterdam. Allebei nu overleden.
   Eerst zijn vrouw en 1 dag later hij. Heel bijzonder want het
   crematorium in Heerhugowaard had nog niet een dubbele
   crematie gehad.

Dankbaar werk. Je krijgt er ook mooie en soms minder leuke 
gesprekken en inzichten voor terug. Soms een kaartje aan een 
abonnee die het nodig heeft, bijvoorbeeld bij een overlijden, 
met kerst of eens iemand bellen. Plezierig en zinvol werk.
Iets voor een ander kunnen betekenen en doen. Op basis
van vertrouwen, waardoor je er veel voor terug krijgt.

De wereld verandert en ook WonenPlus Alkmaar dient mee te 
gaan in deze veranderende omgeving. De kunst blijft om als 
vrijwilliger daar in mee te kunnen en willen gaan en daar mijn 
plezier in te houden!
Hoop nog vele jaren dit vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Engel Schoffelmeer
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IK VIND HET MOOI DAT WONENPLUS ER IS!

Mevrouw was verrast met de mededeling dat ze al 
20 jaar abonnee is.

Eerst nog met haar man en sinds 14 jaar alleen.

Ze zei meteen: vind het mooi dat WonenPlus er is,
dat jullie achter de hand zijn.

Ik maak er echter niet zoveel gebruik van.

Mevrouw van Doorn heeft meegedaan aan een 
kunst-expositie bij WonenPlus Alkmaar.
Zij schilderde zelf en heeft vele mooie doeken in de 
opslag staan.

Mevrouw is ook creatief in oplossen en redt zich 
nog aardig. Ze heeft een dochter, een zoon en
schoondochter die haar helpen.

Zij ging voor corona regelmatig mee met
Samen Winkelen, maar daar is de klad in gekomen. 

Mevrouw sluit ons gesprek af met te zeggen:
“Ik vind het fijn dat WonenPlus er is, het geeft mij
een gerust gevoel”.

Mevrouw van Doorn-Stam
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ER KOMT REGELMATIG EEN ‘ENGEL’ DE TUIN DOEN!

Mevrouw Knijn-Otto is 84 jaar en 20 jaar abonnee.

Via kennissen in 2004 gehoord
van WonenPlus Alkmaar.

Vond dit een goed idee, omdat zij alleen is en af en 
toe wat hulp nodig had voor klusjes in huis en
voor haar voor- en achtertuin.

Zij is erg blij met alle hulp van de vrijwilligers,
in het begin deed zij zelf de tuin, later samen met
de tuinvrijwilliger en al jaren komt er regelmatig 
een “Engel” haar tuin doen. 

Zij is zeer tevreden met alle vrijwillige hulp
vanuit WonenPlus.

Bij het sluiten van deze jubileumuitgave bereikte 
ons het droevige bericht dat mevrouw Knijn-Otto 
onlangs is overleden.

In overleg met haar nabestaanden hebben wij
haar  bijdrage gehandhaafd. Dit omdat zij het zelf
fantastisch zou hebben gevonden haar positieve 
mening over WonenPlus terug te lezen én omdat 
deze zeker gehoord mag worden.

Mevrouw Knijn-Otto
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BOODSCHAPPEN DOE IK ZELF EN IK KOOK MIJN EIGEN POTJE!

Mevrouw van Aken is 99 jaar en is al 20 jaar
abonnee van WonenPlus.

‘Ik ben verguld met de hulp, in het bijzonder die 
van Engel Schoffelmeer, die al jaren mijn
administratie doet en de planten verzorgt op
het balkon. Hiervoor gaan we eerst altijd samen 
naar het tuincentrum om de bloemetjes te kopen. 
Heel gezellig.

Ik ging vroeger wel eens mee met de uitstapjes 
van WonenPlus en er zijn wat klusjes bij mij thuis 
gedaan. Boodschappen doe ik zelf en ik kook ook 
mijn eigen potje.

Ik kan gelukkig nog heel veel zelf, aangevuld met 
een beetje WonenPlus. Een mooie combinatie!

Mevrouw van Aken
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DAT WONENPLUS IN MIJN HART ZIT IS DUS WEL DUIDELIJK!

Het valt nauwelijks in korte bewoording uit te drukken
wanneer iemand aan mij vraagt: wat doe jij voor werk?
Ik ben consulent en voel mij een vrijwilligerscoördinator,
een cliëntondersteuner, een sociaal-cultureel werker, 
een opbouwwerker, een verbinder en een netwerker.

Geen dag is hetzelfde en geen uur is saai. Ik  werk met 
en voor groepen, ik werk voor individuele situaties, 
organiseer van alles aan dienstverleningen, activiteiten 
en projecten.

Ik mag dit doen op de vaste WonenPlus locatie en op
diverse plekken in de wijk en in thuissituaties.
Met veel vrijwilligers, voor een groot abonneebestand,
en samen met netwerkpartners.

Een heerlijke gevarieerde functie binnen een mooie
maatschappelijk betrokken organisatie. Samen met  
een fijn gemotiveerd klein team van beroepskrachten, 
wat maakt dat je deze volle snelle ‘trein” met continue 
ontwikkelingen en veranderingen wel vol houdt. Ik ben 
er trots op aan het begin te hebben gestaan van
WonenPlus in Alkmaar. Vanachter een bureautje in de 
wijk Oudorp met nog helemaal niets, mede ontwikkelt 

tot zo’n groot geheel en vaste waarde voor de
gehele gemeente Alkmaar.

Dat mensen binnen en rondom de WonenPlus cirkel zó 
voor anderen klaar staan, dat geeft alleen maar
heel veel energie.

In mijn 20 jaar WonenPlus heb ik veel verschillende
functies gehad. Ook heb ik bij de koepelorganisatie 
andere projecten in Noord Holland helpen opzetten.
Dat WonenPlus in mijn hart zit is dus wel duidelijk. 
Het is ondoenlijk om hier iets specifieks te vermelden.
Daarvoor zijn de ontmoetingen en mooie gesprekken
té ontelbaar. Mijn gedachten en gevoel lopen over van 
meeleven met iemands situatie, tot respect voor hoe 
mensen in het leven staan, tot bewondering voor de 
inzet voor anderen. 

Wanneer je iedere dag met zo’n goed gevuld koffertje 
thuis komt kun je alleen maar spreken van heel veel 
werkgeluk dat ik nog lang hoop vol te houden! 

Inge Zoet
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VOOR MIJ HEEL HANDIG DAT IK KON BELLEN WANNEER
IK ERGENS ONDERSTEUNING BIJ NODIG HAD!

“Twintig jaar terug moet ik ergens in een krant 
gelezen hebben over WonenPlus. Het was een heel 
nieuw project, dat startte in Oudorp.

Voor mij vooral heel handig dat ik kon bellen
wanneer ik ondersteuning ergens bij nodig had.
Ik was toen jonger maar heb door de jaren heen 
toch af en toe wat hulp gevraagd.
Vooral voor de noodzakelijke klussen zoals
lampjes vervangen of ophangen,
kastdeurtjes repareren, nieuwe deurklink,
kastjes of spiegels ophangen of een grote stoel 
naar beneden sjouwen. 

Nu ik ouder ben (81 jaar) vind ik het helemaal een 
geruststellend idee. Vooral omdat mijn kinderen 
ver weg wonen. Niet iedereen is fysiek of financieel 
bij machte om hulp in te schakelen. Daarom is deze 
vrijwillige hulp zo’n fijne achterwacht.

Het 15 jarig jubileum was ik er ook bij, een mooie 
dag in de Broeker Veiling met andere jubileum 
abonnees. Ik wens iedereen toe dat WonenPlus 
nog lang blijft bestaan opdat ze in de toekomst 
heel veel mensen kunnen blijven helpen die dat 
zelf niet meer kunnen doen!”

Mevrouw Figueira
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NOG STEEDS HEEL BLIJ MET ALLE HULP VAN WONENPLUS!

Tijdens het gesprek bij mevrouw thuis, leerde ik 
haar een beetje beter kennen.

Ze is oud-verpleegkundige, maar als men ging 
trouwen moest men stoppen met het werk.
Dat vond zij erg jammer. 2 dochters kwamen er en 
zij wonen gelukkig beiden in Alkmaar. Helaas is 
haar man vroegtijdig en onverwachts overleden. 
Toen zij 23 jaar geleden alleen kwam te staan,
had ze toch wel hulp nodig met de tuin
onder andere. Hulp vragen aan haar kinderen
vindt ze nog steeds moeilijk.

Ze hoorde van WonenPlus en zo is vrijwilliger
Engel in haar leven gekomen, die ook 20 jaar
bij WonenPlus is!
13 ½ jaar heeft hij haar geholpen in de tuin en 
daarna is mevrouw verhuisd naar een
appartement met balkon.

Daar heeft ze het erg naar haar zin, maar mist Engel 
wel. Voor kleine klusjes in huis weet ze WonenPlus 
te vinden.

Ook voor de leuke uitjes van SamenWinkelen.
Zij gaat graag mee, als het even kan,
want mevrouw is nog erg actief (91 jaar).
Wekelijks volgt ze franse les en bridgen doet zij 
graag, samen eten in Overdie en met de taxi naar 
vriendinnen toe. Mevrouw de Wolf was ook
present bij ons 15 jarig feest in de Broekerveiling. 
Dat weet ze nog heel goed, de veiling, de lunch en 
de rondvaart. 

Mevrouw hoopt er ook dit jaar bij te kunnen zijn, 
en feliciteert ons alvast met dit behaalde jubileum. 
Zij is nog steeds heel blij en dankbaar met alle hulp 
van WonenPlus.

Mevrouw de Wolf
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IK BLIJF WONENPLUS EEN WARM HART TOEDRAGEN
EN DAAROM BLIJF IK ABONNEE!

Mevrouw weet in eerst instantie niet meer waaróm 
ze toentertijd abonnee is geworden.
Waarschijnlijk voor het vervoer naar het ziekenhuis. 
Ze was toen vijfenzestig en is nu dus vijfentachtig. 

Mevrouw Half maakt nu niet meer zoveel gebruik 
van WonenPlus. Er komen nu andere instanties 
zoals Magenta Zorg e.d. waar ze voldoende
ondersteuning van krijgt.

“Ik blijf WonenPlus een warm hart toedragen en 
daarom blijf ik abonnee.”

Ze wil best wel op de foto, als we eerst maar even 
bellen, dan kan ze zorgen dat haar kapsel in orde is!

Ze woont samen met haar broer en heeft een goed 
leven.

Mevrouw Half-Zonneveld
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IK KAN MIJ NIET VOORSTELLEN DAT IK
AL TWINTIG JAAR ABONNEE BEN!

“Ik kan me niet voorstellen dat ik al twintig jaar 
abonnee ben.”

Ze is nu drieënzeventig en was dus drieënvijftig 
toen zij abonnee werd bij Wonenplus.
Wanneer we in gesprek zijn, wordt
een en ander duidelijk.

Ze is slechtziend en woonde toentertijd in Oudorp. 
Daar is WonenPlus van start gegaan.

Ze weet wel dat ze bij de Broekerveiling was,
vier jaar geleden. Dat is natuurlijk vijf jaar geleden, 
bij het 15-jarig bestaan van WonenPlus.
Het verbaast haar dat de tijd zo snel gaat.

Ze neemt verschillende diensten af bij
WonenPlus Alkmaar, maar voornamelijk
kleine klusjes.

Ze wil best op de foto, maar dan wel vooraf bellen!

Mevrouw Roest
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EERST VRIJWILLIGER EN DAARNA ABONNEE!

Zij vertelt meteen, dat ze ze haar vaste telefoon 
binnenkort het raam uit gooit!
Niet met zulke woorden natuurlijk.
Het is het tijdperk van de mobiele verbindingen
en zij gaat duidelijk met haar tijd mee.

Met haar krijg ik een geweldig gesprek en ze
vertelt voluit, terwijl ze al negentig is.

Haar eerste contact met WPA is niet als hulpvrager. 
Zij meldde zich aan als vrijwilligster en werd als 
abonnee/ vrijwilligster ingeschreven.

Met veel plezier betaald zij haar abonnementsgeld. 

Ze kan nu uiteraard niets meer betekenen
voor WonenPlus, zegt zij zelf, maar wanneer ik haar
zo beluister heeft ze genoeg te vertellen
en misschien ligt daar nog iets weggelegd.

Ze is verguld met alle hulp die ze van haar
kinderen en kleinkinderen krijgt.

Helaas is haar mobiliteit op dit moment niet best 
door een ontsteking in haar been.
Maar dat wordt vast beter.

Mevrouw Jongejans
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BEL ALLEEN OM DE HEG TE LATEN SNOEIEN,
DAT IS TE ZWAAR GEWORDEN!

Na een ingesproken boodschap op haar voicemail 
belt mevrouw terug.

Ze kan zich ook al niet voorstellen dat ze al twintig 
jaar abonnee is en weet ook niet meer waarom ze 
zich bij WonenPlus heeft aangesloten. 

Waarschijnlijk door haar moeder. Die is weliswaar 
overleden maar heeft ook diensten afgenomen
van WonenPlus. 

Nu belt zij alleen om de heg te snoeien.

Dat is haar te zwaar geworden.
Verder redt zij zich uitstekend.

Misschien is de reden dat zij tot haar zeventigste 
jaar heeft gewerkt. Bij Connexion werkte zij in
het groepsvervoer. Niet op een lijnbus,
maar voor kinderen met een beperking e.d.

Wanneer er een plaatje van de zomer bij haar
verhaal kan, dan zou ze daar erg blij mee zijn.
De zomer is wel haar favoriete seizoen.

Mevrouw Wiese
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MEVROUW IS OOK EENS OPGEHAALD DOOR EEN
LEUKE EN AARDIGE VRIJWILLIGER!

Mevrouw Compass is 20 jaar geleden
abonnee geworden omdat ze

alleen kwam te staan, zo zegt ze zelf.

Veel klussen heeft ze niet nodig en maakt maar
af en toe gebruik van Wonen Plus Alkmaar.

Rob komt heel af en toe bij haar
vanwege haar Alkmaarpas en ze heeft

wel eens een klus in de tuin laten doen.

Ze is ook eens opgehaald door een
leuke en aardige vrijwilliger.

Mevrouw redt het nog redelijk allemaal
met hulp van haar  zoon en dochter en

soms met wat hulp van anderen erbij.
Ze is blij dat WonenPlus bestaat voor

wanneer ze ons in de toekomst
nog eens nodig heeft.

Mevrouw Compass





BETROKKENHEID MET DE WERELD OM JE HEEN,
DAT ZIT IN HANNEKE!

Hanneke is het WonenPlus vrijwilligersbestand
gaandeweg ingerold.
Eerder ontving zij hulp als abonnee voor klussen in 
en om het huis want dat lukt helaas niet meer zelf.

In een nieuwsbrief las ze een oproep voor
boodschappenhulp en ze vond het mooi om iets 
terug te doen.

Haar hulp bleef niet beperkt tot boodschappen.
De kattenbak voor iemand schoonmaken
bijvoorbeeld of mensen halen of brengen
bij uitstapjes.

Fysiek lukt helaas niet alles meer maar Hanneke 
blijft niet stil zitten. Al zeven jaar lang haakt ze 
iedere dag een ster voor oorlogsslachtoffers
zoals bijvoorbeeld Syrische kinderen, soms legt ze 
zo’n ster zomaar ergens neer met een leuk briefje 
erbij.

Betrokkenheid met de wereld om je heen,
dat zit in Hanneke. “Gewoon iemand helpen of aan 
iemand denken. Omkijken naar elkaar, zo moeilijk 
is dat niet. Als je iets voor een ander betekent, voel 
je jezelf ook veel beter. Ik zeg altijd: Je plukt rente
van je eigen gedrag!”

Hanneke Visser
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“WANNEER JE ERGENS ACHTER GAAT STAAN
EN JE WILT HET, DAN LUKT HET ALTIJD!”

Ze begint haar gesprek met dat ze een
hekel heeft aan de hokjescultuur die

tegenwoordig zo aanwezig is.

Haar motto is: “Klagers heb je altijd”,
dus daar moet je je maar niet aan storen.

En: “Wanneer je ergens achter gaat staan
en je wilt het, dan lukt het altijd.”
‘Ze is dus een tikkeltje eigenwijs!’

Wanneer mensen bij een bedrijf werken
luisteren ze niet meer naar elkaar,

maar wanneer er een vrijwilliger bij zit
veranderd die houding altijd ten goede

Hoe zou dat nu komen??

“Wanneer je vrijwilliger bent,
bezit je naastenliefde. Hoe fijn!”

Wel lijkt het haar, aan het einde van
ons gesprek, lastig wanneer de oudere

vrijwilligers straks stoppen.
En hoe het verder moet met de jeugd

die de vanzelfsprekende naastenliefde
niet meer lijkt te bezitten.

Mevrouw Toiker
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“MAAR NATUURLIJK MOET WONENPLUS ALKMAAR
IN HET ZONNETJE WORDEN GEZET!”

Mw Vogel is voor haar leeftijd nog superactief.

Als ik haar spreek is ze enorm enthousiast
over WonenPlus Alkmaar.

Ze heeft al 20 jaar alleen maar mooie ervaringen
en doet dan ook vaak mee met uitjes en feestjes.

Op haar leeftijd ontvallen haar wel af en toe
dierbaren en mensen zijn tegenwoordig
wat meer op zichzelf en daarom is het zo fijn
en belangrijk dat WonenPlus bestaat.

Laatst was ze mee naar de Broekerveiling en ze 
heeft zó gelachen en enorm genoten.

Voor bijna alle uitjes heeft ze zich ook dit jaar
weer opgegeven.

Mevrouw Vogel

Mevrouw Vogel’s partner, dhr Bakker,
 is al even enthousiast over WonenPlus.

Ook hij gaat heel vaak mee met
de WonenPlus-uitjes

Over de tripjes naar Enkhuizen en Volendam
verteld hij honderd uit.

Straks gaat hij ook weer heel graag mee, wanneer 
de gezondheid het toelaat, met het uitje naar 

Volendam en heeft nu al zin in het visje op de dijk!

Leuk om mensen te leren kennen,
dus dat WonenPlus voor verbinding zorgt is waar!

En hij eindigt met:

“Aart wil mij in het zonnetje zetten, 
maar natuurlijk MOET WonenPlus Alkmaar

in het zonnetje worden gezet!”

De heer Bakker
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